Vertelling 8-12 jaar

Kijk naar mij!
Jezus en zijn leerlingen zijn weer op pad. En het is druk om hen heen. De mensen
hebben al lang gehoord dat Jezus er is en ze willen allemaal dicht bij hem zijn. Om
even aangeraakt te worden, om zijn woorden te horen. De leerlingen blijven dichtbij
Jezus in de buurt. Ze zijn die drukte wel gewend en toch verbaast het ze elke keer weer.
Uit die drukte klinkt een stem: ‘Jezus, heb medelijden.’
De leerlingen kijken op. Ze zien een vrouw tussen de mensen tevoorschijn komen. De
vrouw kijkt bezorgd. Ze zien de tranen in haar ogen staan.
‘Mijn dochter is ziek’, zegt de vrouw. ‘Het stormt in haar hoofd. Help toch!’
De leerlingen zien dat Jezus niet naar haar kijkt. Hij loopt gewoon verder. Hij is druk
met andere mensen.
Maar de vrouw praat steeds harder. Ze schreeuwt. ‘Heer, help mijn dochter, help mij!’
De leerlingen schudden hun hoofd. Ze worden onrustig van de vrouw. ‘U moet haar
wegsturen’, zeggen ze tegen Jezus. ‘Anders blijft ze maar schreeuwen.’
Jezus lijkt het niet te horen en loopt verder, maar de vrouw geeft niet op. Ze gaat voor
Jezus staan en laat zich voorovervallen. ‘Heer, help mij!’ roept ze weer.
Jezus kijkt naar de vrouw en zegt: ‘Er zijn zoveel mensen die mijn hulp nodig hebben.’
De leerlingen zien de vrouw knikken. Zij weet natuurlijk ook wel dat Jezus zich met
zoveel mensen bezighoudt. Toch lijkt ze zich er niet bij neer te leggen.
Ze zegt: ‘Ik weet dat ik genoeg heb aan maar een kruimeltje hulp van u. Ik weet dat
mijn dochter dan beter wordt.’
Dan kijkt Jezus nog eens goed naar de vrouw. Hij zegt: ‘Wat heeft u een groot geloof!’
Jezus helpt de vrouw overeind en zegt: ‘Wat U wilt, dat zal gebeuren.’
En vanaf dat moment is de dochter van de vrouw genezen.
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8-10 jaar
Gesprek: Laat een van de kinderen
Jezus, de vrouw of een leerling
spelen. Ze zitten voorin de ruimte en
denken aan het verhaal dat net verteld is. De
andere kinderen mogen deze personen vragen
stellen. Bespreek samen de antwoorden die
gegeven zijn.

Spel: Maak tweetallen en laat de een iets

aan de ander vertellen, bijvoorbeeld over

wat je gisteren hebt gedaan. Let op: het
geluid staat op mute, dus de een vertelt wel,
maar zonder geluid. De ander kijkt goed. Kan
diegene zien wat er verteld wordt? Was het
bijvoorbeeld een blij verhaal of niet?

Creatief: Laat elk kind een spiegel

knutselen en eens goed naar zichzelf

kijken. Nodig iemand uit om voorin
de ruimte in de spiegel te kijken. De andere
kinderen geven een stem aan de spiegel en
omschrijven wat ze zien. Hoe voelt het als
iemand echt naar je kijkt?

11-12 jaar

S Gesprek: Lees tsamen f!e te.kst nog
W ccns zoals het in de Bijbel in Gewone

Taal staat. Het is best een pittige

tekst waar vragen over kunnen ontstaan.

Laat de kinderen hun vragen opschrijven en

bespreek ze. Lees ook samen het stuk ‘voor-

bereiden’. Vinden ze hier antwoord op enkele

vragen?

Spel: Laat de kinderen dit verhaal

verbeelden in een schilderij. Vooraf

bedenken ze drie ‘symbolische’
elementen die ze terug willen laten komen.
Bijvoorbeeld een anker omdat het verhaal over
hoop gaat. Bekijk en bespreek elkaars werk.



